
ADRESJES VOOR 
RUSTZOEKERS
Spanje is hét land waar Nederlanders 

een B&B of hotelletje beginnen.  

We hebben de leukste uitgezocht  

en delen een paar andere favorieten!

VOOR FOTOGRAFIELIEFHEBBERS
In Casa Junius bij Arenas, zo’n drie kwartier 

van Málaga verzorgt de Nederlandse foto-

graaf Hans Zeegers fotografieworkshops 

onder het motto ‘leer anders kijken’. Ook te 

huur als privéhuis. Zie www.HansZeegers.nl

Niet storen a.u.b.

SLAPEN

TOT JEZELF KOMEN
De charmante el Racho del 

Inglés, vlak bij Málaga is een 

heerlijke plek om tot jezelf te 

komen. Zwembad, prach-

tige natuur en voor de lief-

hebber een yoga & medita-

tion retreat van het 

Nederlandse YogaYatra. 

www.ranchodelingles.com 

en www.yogayatra.nl. 
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Puur leven, puur genieten
Finca Pura Vida aan de Costa Blanca doet haar naam eer 

aan: de eigenaren delen graag hun pure manier van leven. 

Je logeert hier heerlijk privé in een trendy witte oase tussen 

de bergen met prachtig uitzicht en het strand en stadjes 

als Benissa en Calpe. www.fincapuravida.es 

ECO & CULINAIR
Cortijo Juan Salvador, in de 

bergen van de stad Málaga, 

is de droom van een Neder-

lands/Spaans echtpaar en 

hun zonen. De ecologische 

gastenboerderij is in origi-

nele stijl gerenoveerd. Je 

kunt er heerlijk wandelen en 

’s avonds culinair genieten! 

www.cortijojuansalvador.es 

Werelds overnachten
Een heel bijzondere plek voor wandelaars 

en levensgenieters is Finca Casa del 

Mundo (van Nederlandse eigenaren). 

Hier kun je luxe kamperen in het prachtige 

binnenland op 25 km van Alicante. Je 

slaapt hier in geweldige woonwagens, 

Indonesische Gazebo’s en mooi gedeco-

reerde tenten. Zie www.casadelmundo.nl

SLAKKENHUISJE
In voor iets bijzonders? Hotel 

los Caracoles in Andalusië 

bestaat uit vijf bungalows in 

de vorm van een slak gelegen 

rondom een hotelletje. De 

uitgekomen droom van een 

Spanjaard die de loterij won. 

www.elizawashere.nl

Kijk voor meer bijzondere adresjes www.libelle.nl/reizen
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