
         Op zOek naar 

verdieping, 
rust en  
vrijheid

EEn topcarrièrE, dik salaris En oppErvlakkig lEvEn: dEzE vrijE 
gEEstEn warEn hEt zat. zE gingEn op zoEk naar vErdiEping En 
vondEn dat in dE wErEld van dE spiritualitEit. nu gEvEn zE lEs.  
hun missiE? andErEn hElpEn bij dE zoEktocht naar zichzElf. 

Kris Touber (34) is zangeres, 

schrijfster, danstherapeut en yoga-

lerares. Met haar man Tijn (50) startte 

ze het spiritueel platform kristijn.com. 

Ze geeft cursussen en organiseert  

retraites. Haar motto: ‘Life begins at 

the end of your comfort zone.’ Lees verder op pag. 56
I
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Lees verder op pag. 56
I

Corine Leegwater (39) heeft een latrelatie 

met Peter (38). Ze is yogadocent en  

lifecoach, heeft een yogastudio en 

organiseert workshops en retreats. Haar 

motto: ‘Om namah Shivaya’, oftewel: ‘Go 

with the flow in life.’

Monique Jansse (38) woont samen met 

Gijs (40), is moeder van Manu (1) en 

stiefmoeder van Zena (9). Twee jaar 

geleden richtte ze HappySoulTravel op, 

een reisbureau voor spirituele reizen. 

Haar motto: ‘Be the change you want to 

see in the world.’ Lees verder op pag. 56
I
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56 zijn leven stond qua werk en relatie. 

Hij wilde op yogareis. Ik sprak wat 

langer met hem en het werd me 

duidelijk dat een inspiratiezeilreis 

beter bij hem zou passen: een week 

lang zeilen, terwijl je met twee 

coaches aan de slag gaat. Hij is 

meegegaan en heeft die week 

vraagstukken opgelost waarmee hij 

al maanden worstelde. Ik kijk voor 

iedereen wat nodig is. Het voelt 

geweldig om op die manier verschil 

te maken in iemands leven.” In
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KRiS  “Wij willen laten zien dat 

een spirituele levensstijl heel 

goed samen gaat met het 

‘gewone’ leven. Dat aandacht en ruimte voor 

de ziel niet betekent dat je geen plezier kunt 

hebben en niet kunt genieten van aardse 

zaken zoals kunst, creativiteit, zang, dans en 

seks. Ik heb vanaf mijn 24e twee jaar geleefd 

als yogi. Daarbij hoorde een strikte levensstijl: 

om vier uur opstaan voor yoga en meditatie, 

vegetarisch eten, celibatair leven. Ik deed dat 

na een intensieve werkperiode als model, 

waar alles draaide om mijn buitenkant. Ik 

verlangde naar verinnerlijking, aandacht voor 

wie ik diep van binnen écht ben. tijn heeft 

nog veel langer als yogi geleefd. Wij herkennen 

in elkaar de behoefte aan spiritualiteit, maar 

we willen ook in de maatschappij staan. nu 

leven we als meesters van twee werelden. In 

mijn werk combineer ik yoga, meditatie en 

danstherapie tot een training waarin lichaam 

en geest tot rust komen. De wereld waarin wij 

leven is gericht op het lichaam, er is weinig 

aandacht voor de ziel. Ik werk vaak met 

vrouwen en velen vinden zichzelf te dik, te 

dun, te lang of te klein. Ze zijn ontevreden en 

zitten niet lekker in hun vel. Mijn workshops 

zijn bedoeld om vrouwen in aanraking te 

brengen met hun diepere zelf, het uiterlijk 

voorbij. Als je je identificeert met je lichaam, 

levert dat angst op. Het lichaam verandert 

namelijk, wordt ouder en is vergankelijk. 

Identificatie met de ziel geeft veel meer zelf-

vertrouwen, inhoud, diepte en schoonheid. 

Door yoga, medicatie en dans krijgen vrouwen 

weer kracht in hun lijf. Ze krijgen weer het 

gevoel te leven in plaats van geleefd te 

worden. Het voelt als een missie om anderen 

op deze manier te helpen.”

CORiNE “Zes jaar geleden heb ik het roer honderd-

tachtig graden omgegooid. Ik had een zware baan als 

businessconsultant en deed alles vanuit mijn ratio. 

In materiële zin was ik rijk: ik had een goed salaris, 

veel spullen en financiële zekerheden. Maar ik voelde 

me arm, was niet gelukkig. Mijn eerste yogales vergeet 

ik nooit: in de sportschool, gewoon een keer uitproberen. Het voelde 

als thuiskomen. eindelijk maakte ik contact met mijn lichaam en 

mijn wezen. Ineens voelde ik hoe mijn lichaam en geest schreeuw-

den om rust en ontspanning. Ik was ‘op’. Ik deed steeds meer  

aan yoga en kwam dichter bij mezelf. Ik leerde leven vanuit mijn hart, 

met compassie en medeleven voor anderen. Steeds duidelijker  

zag ik dat de politieke spelletjes op het werk niets meer waren dan 

een toneelspel gebaseerd op angst en ego. Ik was dat zat. Het 

daadwerkelijke keerpunt kwam niet van de ene op de andere dag, 

het was een proces. ongeveer vier jaar na mijn eerste yogales nam 

ik een sabbatical en deed een fulltime yogadocent-opleiding. een 

jaar lang was ik 24/7 met yoga bezig. Ik kon en wilde niet meer terug. 

Yoga heeft mijn leven veranderd. Ik leef nu volgens de principes van 

yoga. Dat betekent: niet meer kopen of eten dan je nodig hebt,  

geen geweld gebruiken en altijd de waarheid spreken. Ik ervaar deze  

levensstijl als een verlichting. Spiritualiteit is voor mij het hervinden 

van je authentieke zelf. Wie je écht bent, zonder aangeleerd gedrag, 

belemmerende overtuigingen en oordelen. Dat is wat yoga mij heeft 

gegeven. Leven vanuit mijn hart en in het hier en nu. Vanaf het 

moment dat ik mijn bestemming vond, stroomt mijn leven. Ik heb 

het leven gevonden dat bij mij past.”

MONiquE

“een paar 

jaar geleden 

zat ik er echt 

doorheen. Ik 

werkte als 

channelmanager bij tMF, een 

droombaan in de ogen van veel 

mensen. Zelf vond ik dat eerst ook, 

maar na verloop van tijd werden 

mijn weken voorspelbaar: vijf  

dagen op en neer naar Bussum, vijf 

dagen aan hetzelfde bureau, altijd 

dezelfde mensen. Ik was toe aan 

verdieping, avontuur, reizen, 

vrijheid. Daarom besloot ik minder 

te gaan werken. een keer in de twee 

weken nam ik een vrije dag. op die 

dag ging ik naar yoga. Heerlijk! Ik 

leefde er echt van op. na een jaar 

hakte ik de knoop door en zegde 

mijn baan op. Dat was een grote 

stap naar nog meer rust en vrijheid. 

Ik had weer tijd voor mijn grootste 

passies: reizen en spiritualiteit. 

Samen met een vriendin maakte ik 

RaMON  “In de jaren negentig toerde ik als dj door 

heel europa, ik zat in een wereld van succes en 

feesten. eind 1997 stortte ik, net na het tweede 

optreden van die dag, letterlijk in. Ik werd 

afgevoerd naar het ziekenhuis en bleek 

oververmoeid. Ik ging me afvragen wat voor nut 

het had me gek te werken en wat nu eigenlijk de zin van het leven 

was. In de krant las ik over Zen & management, een boek van twee 

Duitse managers die in Japan een half jaar in retraite zijn gegaan. Ik 

kocht het boek en heb het in één ruk uitgelezen. Het ging over 

mensen die in stilte bij elkaar zaten en daardoor een verbondenheid 

voelden. Dat wilde ik ook ervaren. toen ik naar de boekwinkel ging 

om meer over het onderwerp te zoeken, vond ik een folder van een 

cursus mediteren. Ik gaf me meteen op. Mediteren is voor softies, 

dacht ik, maar ik voelde dat ik het moest doen. Die cursus was bij 

raoul Destrée, nu na tien jaar nog steeds mijn leraar. Ik geef inmiddels 

zelf lessen in meditatie. Zen komt voort uit het boeddhisme en 

betekent: doen wat je doet. Heel simpel: je concentreren op waar je 

mee bezig bent zonder dat je wordt afgeleid. Meditatie is het middel 

om die concentratie te oefenen. Het doel is natuurlijk niet om vijf-

entwintig minuten op een kussentje te zitten, maar om bij jezelf te  

blijven. ‘Meer mens worden’, noem ik het. Daar versta ik onder dat je 

je meer bewust wordt van de basale dingen in het leven. Zoals hoe 

mooi het kan zijn als je verbonden bent met je partner en je hele-

maal kan geven. Mijn leven is door zen veranderd. Ik weet waar mijn 

grenzen liggen en durf die te trekken: zo word ik niet meer geregeerd 

door een volle agenda. Dat wil ik andere mensen ook graag leren.”

OLGa  “Laatst coachte ik een 

vrouw die volledig uitgeput 

was. Ze zat in de ziektewet en 

cijferde zichzelf binnen het gezin weg. Door 

het inzetten van de talentenanalyse, die  

laat zien waar je goed in bent, en diverse 

technieken en opdrachten voor thuis, was ze 

na vier sessies weer volledig aan het werk en 

durfde ze weer voor zichzelf op te komen. 

Als jonge moeder verhuisde ik naar het  

buitenland. Ik verruilde mijn baan van zestig 

uur per week voor fulltime moeder zijn. Mijn 

focus lag alleen nog maar op mijn gezin. Ik 

was ongelukkig en wist niet meer wie ik was of 

wat ik leuk vond. Samen met een coach ben 

ik op zoek gegaan naar mezelf: wat zijn mijn 

talenten en drijfveren? Ik heb mezelf als een 

ui gepeld en ontdekt waar ik nu echt blij van 

word. Ik ben gelukkig als ik andere mensen 

kan helpen dichter bij zichzelf te komen. Vijf 

jaar geleden ben ik in nederland begonnen 

met de opleiding tot psychodynamisch 

therapeut en coach. Dat is een brede 

opleiding met verschillende therapietech-

nieken, variërend van hypnotherapie tot aan 

relatietherapie. Het klinkt misschien zweverig, 

maar voor mij is spiritualiteit verre van dat. 

Het gaat om jouw plek in de wereld, in het hier 

en nu. De kunst is uit te vinden wat je 

gebruiksaanwijzing is. Wie ben jij, wat maakt 

jou bijzonder? Ik gebruik een combinatie van 

therapie- en coachtechnieken en mijn 

levenservaring, om daarnaar op zoek te gaan. 

Ik weet wie ik ben en wat ik nodig heb. Van 

daaruit kan ik anderen helpen. Het geeft veel 

voldoening om door te geven wat ik heb 

geleerd. Geen fijner gevoel dan wanneer 

iemand vol positieve energie mijn deur uit 

loopt.” 
x

twee reisgidsen: Relax! 25 

wellness-weekenden en 25 dagen 

onthaasten. Ik had veel contact 

met mensen over waar je 

terecht kunt voor yoga, stilte en 

meditatie. Ineens wist ik wat ik wilde: 

mensen op weg helpen, letterlijk  

en figuurlijk. of ze nu een crisis 

doormaken en juist willen opladen 

voor een nieuw begin of hun relatie 

willen overdenken:ik zoek een 

passende reis. Laatst kwam er een 

man bij me die op een kruispunt in 
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